B Kerstliederen uit Duitsland

e AchDu
e Leise rieselt der Schnee
e Stille Nacht / Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang
verwacht, die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer (2x)

Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
0ok voor mij hebt G” U rijkdom ontzegd,
wordt G’ op stro en in doeken gelegd. Leer m’ U danken daarvoor (2x)

Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verforen in schuld; Gods belofte wordt heerljjk vervuld.
Amen, Gode zij eer! (2x)

B Dankwoord en toegift

Vrienden van 50: Het seniorenkoor Dicentoria
bestaat al meer dan 50 jaar, opgericht in 1972. Met
g@ / veel plezier repeteren we iedere donderdagmorgen
. van 10.00 tot 12.00 uur. Om dit financieel zo te
houden is de club ‘Vrienden van 50" opgericht.

Er zijn vrienden die het letterlijk nemen en per jaar
€50 doneren. Anderen doen een eenmalige gift. We
stellen deze ondersteuning erg op prijs.
(bankrekening: NL 07 INGB 0009121289 t.n.v.
zangkoor Dicentoria). Dank u wel!

Toekomstmuziek:

Het is nog ver weg, maar u mag in uw nieuwe agenda van 2026 alvast
noteren: Zomerconcert op zaterdag 27 juni en kerstconcert op zaterdag
19 december.

Kerst-meezingconcert seniorenkoor
op 20 december 2025

B Welkom L

e It's the most wonderful time of the year
e I'm dreaming of a white Christmas

I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Where the treetops glisten and children listen

to hear sleighbells in the snow.

I'm dreaming of a white Christmas; with every Christmascard I write.
May your days be merry and bright....

and may all your Christmasses be white.

e Silverbells

e Jinglebell —
Refreir. 'Jingle bell, jingle bell” zingen wij in koor.
In die mooie arreslee rijden wij maar door (2x)
Amen

e Welkom, o stille nag van vrede

B Reis door de tijd

e Praetorius: Er is een roos ontloken + canon koor

Samenzang:
Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,

zoals er was gesproken door der profetenmond.
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.



Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, De hemelse eng’len riepen eens de herders

Is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. weg van de kudde naar 't schamel dak.

Maria was bereid, toen Gabriél haar groette Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
in 't midden van de tid. Refrein

¢ G.F. Handel: Joy tot he world O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!

PIANO-INTERMEZZO: 1.S. Bach, Wohl mir dass ik Jesum habe (is dit U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Refrein
147 Jeus Joy of men’s deiring (dan engels benoemen, denk ik?)

e Echocarol

e Mendeslssohn: Hoor de eng’len zingen d'eer. o Deck the halls
e Away in a manger / Geen wiegje als rustplaats

Hoor de eng’len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. H Jeugdherinneringen
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door.
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! e Herinnert u zich deze nog....?

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

‘ PIANO-INTERMEZZO: Schubert, Ave Maria

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Glj die ons geworden zijjt, taal en teken in de tijd,

Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, B Kerstliederen uit Frankrijk en Spanje
Dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zjjn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! e Les anges dans nos campagne / Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen. Eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit:
Gloria in excelcis Deo! (2x)

e Cherubini: Veni Jesu
e John Rutter: Christmas lullaby

B Engelse carols B _ _ o
Eer zij God, die onze vader en die onze koning is.

Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is.

e Samenzang O, come all ye faithfull / Gloria in excelcis Deo!

Komt allen tezamen.
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: e (Canso de nadal / Midden in de winternacht
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Refrein.: komt, laten wij aanbidden (3x) die Koning.

Refrein: Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?!
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen. Christus is geboren!



